Bewerkte versie van ‘Lef’ van Birgit van der Jagt (2019)

LEF
Personages: Mark, Anouk en twee vriendinnen

Op het schoolplein. Het is pauze en er klinken schoolpleingeluiden. Anouk komt met twee vriendinnen aanlopen. Mark zit op een bankje.

ANOUK		He, jij bent toch die vriend van Vincent?
MARK		Ja?
ANOUK		Waar is hij?
MARK		Ziek.
ANOUK		Tuurlijk!
     Haar vriendinnen beginnen te giechelen.
ANOUK		Zeg maar tegen hem dat het niet wederzijds is.
MARK		Wat?
ANOUK		Ik val niet op hem.
MARK		Oh?
ANOUK		Ik vind het wel lef.
		Dat moet ik wel zeggen.
MARK		Wat?
   ANOUK begint steeds harder te praten.
ANOUK		Lef!
		Een Valentijnskaart in mijn brievenbus gooien!
		En dan ook nog met tekeningetjes er op.
   Haar vriendinnen beginnen te giechelen.
MARK		Tekeningetjes?
ANOUK		Met hartjes enzo.
   Haar vriendinnen beginnen te giechelen.
MARK		Oh?
ANOUK		En dat is niet zo best.
		Zeker niet als je zestien bent.
MARK		Nee.
ANOUK		Precies.
		Jij snapt het.
		Het was het meest minderachtige kaartje dit jaar.
		Ik bedoel, die van Jim uit de zesde was ook kinderachtig, met dat beertje…
		Maar die had íe gelukkig niet ook nog eens zelf getekend.
		En daar zat tenminste nog chocola bij.
		Tony’s.
MARK		Zozo.
ANOUK		Elk meisje houdt van Tony’s.
		Maar er zijn natuurlijk jongens die dat niet snappen.
		Zoals die jongen van de hockeyclub.
		Die een zak spekjes bij zijn kaartje durfde te doen.
   Haar vriendinnen beginnen te giechelen.
ANOUK		Maar goed.
		Zeg maar tegen Vincent dat het niet wederzijds is.
		Dan is het maar duidelijk.
MARK		Oké.
ANOUK		Maar wel zeggen dat ik het lef vond hebben, hoor.
		En ergens ook wel lief.
		Die zelfgetekende hartjes.
		Vooral die met dat gezichtje.
		Die was best wel grappig. 
En mooi.
    De vriendinnen kijken verbaasd op. ANOUK voelt hun blik.
ANOUK		Maar ik ben geen kleuter.
		En hij ook niet.
		Dus zeg hem maar dat ‘ie een andere strategie moet bedenken
 		als ‘ie toch nog met me op date wil.
MARK		Toch?
ANOUK		Nou ja, hij had wel lef door me zo’n kaart te sturen.
MARK		Zeker.
ANOUK		Dat hadden die andere jongens niet.
MARK		Nee.
		Weet je, zeg Vincent maar dat ik het lief vond.
   De vriendinnen kijken nog verbaasder. 
MARK		Oké.
ANOUK		Nee, nee, weet je, zeg ‘m maar niets.
		Ik maak ‘m wel een kaart.
		Met tekeningetjes.
		Knapt  ‘ie misschien wel van op.



